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Programma Groot Nieuws 25+ conferentie 

 
 
 
Hartelijk welkom op deze eerste Groot Nieuws 25+conferentie. Een unieke samenwerking tussen Groot Nieuws 
Radio, de Stichting 25+ en de Betteld. Het belangrijkste kenmerk van onze conferenties is de ontmoeting. Niet 
alleen de ontmoeting met elkaar maar ook met God en jezelf.  Lees deze gids vooraf even goed door, behalve het 
programma staat er ook belangrijke praktische informatie in. Zeker als je al eerder op een 25+conferentie bent 
geweest zijn er een aantal dingen veranderd. 
 
 
Tot ziens op vrijdag 12 april!  
Nico Schipper, Groot Nieuws Radio 
Gerhard Hobelman, de Betteld 
Rook Sintmaartensdijk, Stichting 25+ 
 

 

 
 
 
 
Presentatie                                                                                                                                                                  
De conferentie wordt gepresenteerd door Groot Nieuws Radio presentatoren Jorieke Fredrikze en Ronald Koops.  
Jorieke is presentator van 'Café Grande’ – Een radiomagazine waarin ze iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 een 
hoofdgast ontmoet met een inspirerend levensverhaal of mooi getuigenis.  
Ronald is één van de presentatoren van het programma ‘Avondmelange’ – Een programma vol gezelligheid, 
diepgang en inspiratie. Daarnaast is hij musicus en schrijver van het boek ‘Een kerk vol aanbidding!’.  
Jorieke en Ronald zijn te beluisteren via 1008AM of via www.grootnieuwsradio.nl 
 
Hoofdsprekers Paulien Vervoorn en Arie de Rover 
Paulien coacht, traint, (s)preekt en schrijft. Ze is auteur van het boek ‘Hartelijk getalenteerd’, organiseert o.a. 
trainingsdagen voor jongeren over God en studiekeuze en traint ook anderen in het (s)preken. 
Meer info? Check www.paulienvervoorn.nl en www.geloofwaardigspreken.nl 

 
Arie is dagelijks actief als coach en begeleider van meerdaagse bezinningen en spreekt veel over identiteit. Zijn 
boek ‘leven na de genadeklap' is net verschenen. Wie zijn we en waar staan we voor.... en vooral: waar worden wij 
door gevoed?  Zie www.revitas.nl.   
 
Begeleidingsband  
Voor de muzikale begeleiding zorgen Peter en Carin van Essen met hun gelegenheidsband the Essentials. Peter 
werkte jarenlang als artistiek producer van de jaarlijks uitkomende Opwekking-cd’s en Opwekkingsliederen en hield 
zich bezig met het selecteren, arrangeren, vertalen en opnemen van nieuwe samenzangliederen en het leiden van 
de zangers en muzikanten. Carin heeft bij verschillende koren gezongen waaronder het Ronduit Gospel Choir. Zie 
www.peterencarinvanessen.nl. 
 

  

        

http://www.grootnieuwsradio.nl/
http://www.grootnieuwsradio.nl/
http://www.paulienvervoorn.nl/
http://www.geloofwaardigspreken.nl/
http://www.revitas.nl/
http://www.peterencarinvanessen.nl/
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1. Programma                                                                                                                                                                      
Vrijdag 12 april 
17.00  Teambespreking met broodjes in Ichtus voor alle vrijwilligers. 
18.00 - 20.00 Inschrijving deelnemers bij receptie Betteld 
                Koffie en thee in de Ichtus 
 Inschrijving SOAP in Ichtus 
Vanaf 19.00  Kaartjes portworkshop verkrijgbaar bij infopunt (op is op!)   
19.15  Bespreking voor SOAP-gespreksleiders in Ichtus  
20.00  Openingssamenkomst met theater door Annelotte Bosch 
21.45  SOAP in chalets en SOAP-café in Restaurant  
Vanaf 23.00  Bar open in restaurant en café 
23.00  Korte evaluatie voor SOAP-gespreksleiders  
23.00     * Workshop Portproeven in de Ark door Marinda Drion 23.00        

Film ‘Intouchables’ in Ichtus  
Zaterdag 13 april 
07.30 – 09.00  Ontbijtbuffet in Ichtus 
09.00 Deelnemersbidstond in gebed- en gesprekszone 

Inschrijven workshops met * 
09.30 Samenkomst met Arie de Rover 
11.15 SOAP met koffie en thee in chalets en SOAP-café in restaurant 
12.30 – 13.45 Lunch  
            
Middagprogramma met diverse mogelijkheden 
 14.00 - 15.30 
 1. Zeskamp (sport & spel)                   Outline Travel       Buiten 
 2. Gebedswandeling                            Hillegonda       Buiten  
  
 15.30 – 16.00               Koffie en thee in Ichtus 
 
 16.00 – 17.30       
*1. Binnenkantbuitenkant                      Alytha Koelewijn        Restaurant  
  2. Ontdek je talent & sta in je kracht   Marianne Brug        Schaapskooi  
 
 16.00 – 17.00        
 1. Een Bijbelse lente begint vandaag   Karin Stalman        Café 
 2. Grip op je leven                                 Paulien Knol      Ark 
*3. Fotografie voor Dummies                 Annette Hoogwerf     Bovenzaal                         
 4. Spring dan!                                       Arie de Rover   Ichtus 
                         
17.05 – 18.05      
 1. Een Bijbelse lente begint vandaag   Karin Stalman        Café 
 2. Grip op je leven              Paulien Knol        Ark 
*3. Fotografie voor Dummies                Annette Hoogwerf      Bovenzaal   
 4. Groeien in aanbidding            Peter van Essen        Ichtus 
 (Workshops met een * hebben een beperkt aantal deelnemers, opgave vanaf 09.00 bij de infobalie, bij veel 
belangstelling wordt er geloot.) 
 
18.05 – 19.15 Rijsttafel  
Avondprogramma 
19.30  Samenkomst met Paulien Vervoorn  
21.15  Koffie in Ichtus 
21.35  The Essentials 
23.00  DJ Paul van Loo 
Vanaf 21.30           Café open  

Zondag 14 april 

08.00 – 09.30  Ontbijtbuffet  
09.30 Deelnemersbidstond in gebed- en gesprekszone   
10.00 Samenkomst met Arie de Rover 
11.45 SOAP met koffie en thee in chalets, SOAP-café in Restaurant 
13.00 Dinerbuffet  
14.00 -14.45 Kamers en chalets opgeruimd, sleutel inleveren 
14.45  Slotsamenkomst met Paulien Vervoorn,  
16.15 Koffie, thee en broodjes  
16.45 Uitzwaaien! 
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2. Uitwerking hoofdthema - Spring 
Spring, een thema met een meervoudige betekenis...in het Engels betekent het 'Lente' maar het is natuurlijk ook 
een aansporing om te springen.  Het voorjaar is de tijd van de lentezon, lammetjes, ontluikend groen en het prille 
begin van nieuw leven. Misschien is het voor jou ook wel tijd voor de lente in je leven en spring je al van vreugde. 
Maar voor een nieuw leven kan beginnen is het soms eerst nodig om eens voorjaarsschoonmaak te houden en 
moet je eerst dingen opruimen uit je oude leventje. Of is je leven netjes op orde maar kabbelt het doods en saai 
voort? Dan is het tijd om een sprong in het diepe te maken en nieuwe uitdagingen aan te gaan.  
 
 
2.1 Vrijdagavond – theater met Annelotte Bosch 
Annelotte Bosch heeft speciaal voor de Groot Nieuws 25+ conferentie een theaterstuk geschreven. Het thema 
Spring zal op een verassende manier door haar ingeluid worden. 
‘Het lijkt allemaal zo geweldig. Een goed onderkomen. Een vader met een goed lopende zaak. Een vriend die 
straks een autobedrijf over mag nemen. Geen zorgen voor morgen… Maar is er niet meer dan alleen maar het 
najagen van een dikke bankrekening? Past ze wel in hun plaatje? Wat wil ze zelf nou eigenlijk? Elvira worstelt met 
haar identiteit en komt voor de keuze te staan. Zal ze durven te springen?’ 
 
 
2.2 Zaterdagmorgen - Waar sta ik nu - Arie de Rover                                                                                             
De lente is bij uitstek het seizoen van grote verandering en groei. Om als mens te kunnen veranderen is het goed 
om te weten waar je nu staat en waar je naar toe wilt. In deze eerste lezing toetsen we ons eigen leven aan de 
ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Een ontmoeting die tot een grote verandering leidt, en die alles 
te maken heeft met het diepe verlangen dat ze had.  
 
 
2.3 Zaterdagavond - Spring zoals je bent?! - Paulien Vervoorn 
Paulien zal ons meenemen in een soort ‘APK’ met de hoofdvraag ‘Neem je de sprongen waar God je voor in de 
wieg heeft gelegd?’ Naar aanleiding van de gelijkenis van de talenten komen ook andere vragen langs als ‘Wat 
bedoelde Jezus eigenlijk met talent?’ en ‘Hoe zet ik dat in voor Gods koninkrijk?’ Je zult ervaren dat de Heer met 
zijn gelijkenis heel dichtbij ons hart wil komen. Je wordt uitgedaagd om te ontdekken hoe je naar de Heer, naar 
anderen én naar jezelf mag kijken.  
 
 
2.4 Zondagochtend - Hoe verander ik? - Arie de Rover   
De verandering waar Jezus toe oproept, is geen cosmetische aanpassing aan de buitenkant of een door wilskracht 
gedreven prestatie. De kern van het Evangelie is dat een mens diepgaand verandert door het kunnen ontvangen 
van genade. Die verandering is een totale omslag van je denkkader: een paradigmashift. Met recht noemt Jezus 
het een wedergeboorte.  
 
 
2.5 Zondagmiddag - Zegen bij het springen! – Paulien Vervoorn 
Je hebt tijdens het weekend veel gehoord over de manier waarop je naar de Heer, naar anderen en naar jezelf 
mag kijken. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk? Tijdens onze laatste samenkomst kijken we terug én vooruit.  
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3. Workshops       
 
WORKSHOPS OP ZATERDAGMIDDAG 
Voor alle workshops met een * moet je vooraf inschrijven op zaterdagochtend tussen 09.00 uur en 11.30 uur. 
Zijn er meer liefhebbers dan plaatsen dan wordt er geloot. Van 12.30 tot 13.00 kun je je kaartje afhalen bij de 
infobalie. Kaartje om 13.30 niet opgehaald? Dan wordt deze weggegeven aan de liefhebber die dan langs de 
infobalie komt!                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                      
3.1 *Portworkshop op vrijdagavond - Marinda Drion                                                                                                            
Leer alles over port en proef het bovendien. Tijdens deze workshop ga je niet alleen leren hoe port gemaakt wordt, 
waar het vandaan komt, welke druiven ervoor gebruikt worden en wat voor soorten er zijn, we gaan vooral ook veel 
soorten proeven.  
Marinda is professioneel met port bezig met haar bedrijf portproeven.nl. Ze is geïnspireerd geraakt nadat ze een 
aantal keer naar Porto is geweest en op een Quinta (portwijngaard) logeerde en diverse portproeverijen 
meemaakte. Omdat je tijdens deze workshop geweldig verwend wordt en barkosten bespaard vragen we een 
kleine eigen bijdrage van € 5,-. Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan deze workshop, kaartjes vanaf 
vrijdagavond 19.00 verkrijgbaar bij de infobalie. Enne: op is op, dus wees er snel bij.  
 
 
3.2 Sport en spel - zeskamp! - Henry Meijerink 
Denk jij dat je spelinzicht, uithoudingsvermogen en samenwerkingsskills hebt? Laat dit zien bij de allereerste 
zeskamp van de 25+ conferentie, dit voorjaar! Verschillende teams zullen dit weekend tegen elkaar strijden in een 
reeks van zes uitdagende spellen waarbij verschillende kwaliteiten in ieder team aanwezig moeten zijn. Wie in je 
team is de leider, de denker, welke man of vrouw heb je voor de spierballen en wie kan in de groep goed en 
duidelijk communiceren? Hoe dan ook gaan we heel veel plezier maken! 
Deze workshop/ zeskamp wordt gegeven door Henry Meijerink. Henry is buitensportinstructeur bij Outline 
Travel/Amarant Reizen. Kijk op www.avontuurtehuur.nl en www.wijwetenwaar.nl. 
 
 
3.3 Gebedswandeling – Hillegonda Kloppenburg  
Bidden kan op veel manieren en een bijzondere manier is om dit al wande- lend te doen met een route en 
gebedspunten. Hillegonda is coördinator van het gebeds- en gespreksteam en heeft een hart voor gebed. 
 
 
3.4 Spring dan! – Arie de Rover 
In deze workshop kijken we eerlijk naar de strijd die je moet leveren om echt te durven springen. De theorie is vaak 
wel bekend, maar de diepe weerstanden (angst, onzekerheid, trots en zelfbeschikking) blijven meestal 
onbesproken. Hoe ga je daar in de praktijk van je drukke leven serieus mee aan de slag? Hoe groei je in meer 
vertrouwen?  
 
 
3.5 *Binnenkantbuitenkant - Alytha Koelewijn 
Een spannende creatieve workshop met als thema: 'binnenkantbuitenkant'. We gaan driedimensionaal werken met 
afvalmateriaal en doosjes. Je hoeft overigens niet super creatief te zijn! Het gaat niet om de prestatie, maar om wat 
er van binnenuit jou komt, en dat is echt, en dus altijd goed. Creativiteit zit in ons allemaal, zo heeft God ons 
geschapen (naar Zijn beeld ;-), het is aan ons om het te ontdekken, voel je uitgenodigd om mee te doen!   
Na het volgen van de opleiding Creatieve Therapie, wilde Alytha graag haar talenten en verworven inzichten 
inzetten in het koninkrijk van God. Inmiddels heeft ze hier al op vele verschillende manieren uiting aan mogen 
geven. Zie www.creatiefmetgeloven.nl 

  
 
3.6 *Fotografie voor Dummies - Annette Hoogwerf                                                                                                           
Heb jij ook het idee dat iedereen afhaakt als je je vakantiefoto’s laat zien? Of heb je een mooie camera maar heb je 
geen idee hoe je een fatsoenlijke foto moet maken?  In de workshop 'Fotografie voor dummies' gaan we kijken hoe 
je meer uit je foto’s kunt halen. We gaan kijken naar composities, uitsneden en scherpte/onscherpte van foto’s, 
camerastandpunt, eenvoudige belichtingstrucs en hoe je met simpele tips je foto’s kunt verbeteren. 
Wat als hobby begon is inmiddels deels het werk geworden van Annette. Sinds 2009 is zij gediplomeerd 
vakfotograaf en heft zij haar eigen bedrijfje. Zij houd zich vooral bezig met bruids- en portretfotografie.  
Wat moet je meenemen? Je camera en een klein voorwerp om te fotograferen. (bv: een souvenirtje, beeldje, 
modelautootje o.i.d.)  
 

http://www.avontuurtehuur.nl/
http://www.wijwetenwaar.nl/
http://www.creatiefmetgeloven.nl/
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3.7 Ontdek je talent & sta in je kracht - Marianne Brug                                                                                                  
Wat maakt jou uniek? Wat doe jij graag? Wat zijn jouw kwaliteiten? Ik vind het elke keer weer bijzonder om te 
ontdekken dat God ons zo uniek heeft gemaakt en ons allemaal talenten heeft gegeven. Regelmatig zijn we 
gefocust op onze valkuilen. De negatieve dingen in onszelf en waar we van balen. Jammer! Het is juist veel beter 
om ons bezig te houden met wat we goed kunnen en verder willen ontwikkelen. In deze workshop leer je de 
aandacht te verleggen naar positieve aspecten van jezelf. Je gaat (creatieve) oefeningen doen om je kwaliteiten te 
ontdekken en eindigt met het maken van jouw eigen kernkwadrant (ontwikkeld door Daniel Ofman). Een concreet 
hulpmiddel dat je naderhand zelf kan gebruiken voor jouw persoonlijke of professionele ontwikkeling. In deze 
workshop van anderhalf uur zet jij die eerste stap!  
Marianne Brug is beroepscoach en heeft haar eigen praktijk in Hilversum. Zij begeleid mensen in het vinden van 
hun eigen kracht of dat nu gaat om persoonlijke issues of loopbaanthema’s. Meer weten? www.mariannebrug.nl of  
http://www.sestravrouw.nl/Ken-jezelf/marianne-brug-ken-jezelf.html. 
 
 
3.8 Grip op je leven! – Paulien Knol                                                                                                                                         
We weten als christenen dat we in vrijheid mogen leven, dat we vergeven zijn en niet gebukt hoeven gaan onder 
schuld (gevoelens). Maar waarom lukt het ons vaak niet om deze waarheden om te zetten in de praktijk van alle 
dag, waarom lijkt het leven zo vaak te bestaan uit allemaal “moeters”.  
Persoonlijk leiderschap gaat over het hebben van inzicht in het waarom van ons gedrag, over het doorbreken van 
patronen, en het bewust kiezen voor andere manieren van kijken, handelen en resultaat! 
In deze interactieve workshop krijg je handvatten om een sprong te maken en om te blijven springen in het leven! 
Paulien Knol is getrouwd met Bert en moeder van 3 kinderen. Ze is werkzaam als docent en coach op een ROC en 
als zelfstandig trainer. Met haar gezin lid van de NGK De Lichtboog in Houten. Paulien is geïnspireerd en 
gepassioneerd door persoonlijk leiderschap! Ze wil deze inspiratie graag doorgeven aan anderen!  
  
 
3.9 Een Bijbelse lente begint vandaag - Karin Stalman-Timmerman                                                                                
Het is als een lamp, een spiegel, brood, melk, honing, sneeuw en een zwaard. Je kan het in je hart bergen, op je 
arm, hoofd en deur binden en dagelijks herkauwen. Het is geen zelfhulpboek, geen geschiedenisboek, geen set 
leefregels. Of... toch wel? De één houdt van de verhalen, de ander van de duidelijke regels. Rara, wat is dat?  
Bijbellezen is gevaarlijk! Het kan jeuk en tranen veroorzaken. In de EO-serie "Op zoek naar God" in de stilte in het 
klooster, las deelneemster Sanne per ongeluk net een andere Jesaja tekst dan voor haar was uitgezocht. Wat 
werd ze boos. En dan zegt de Bijbel zelf dat ieder Schriftwoord door God gebruikt kan worden om een dienaar 
Gods te inspireren en toe te rusten voor goed werk. Hoe kan dat? 
Het doel van deze workshop is dat we hindernissen bij het Bijbellezen herkennen en ontdekken hoe waardevol 
Gods woord is voor ons dagelijks leven. Daarom gaan we het ook 'even' hebben over het gezag van de Bijbel, 
Bijbelleraren, leesbrillen, Bijbelvertalen, boeken bij de Bijbel en natuurlijk tips voor een Bijbelse lente.  
Karin Stalman-Timmerman is theoloog en vormgever en was tot vorig jaar bestuurslid en organisator bij 25+. 
 
 
3.10 Groeien in aanbidding - Peter van Essen   

 
 
 
4. Zaterdagavond  
Na de samenkomst op zaterdagavond zullen we de zaal ombouwen tot feestzaal waarin we een afwisselende 
avondprogramma aanbieden met onder andere:  
 
4.1 The Essentials 
Op zaterdagavond is er een spetterend optreden van the Essentials. Zij kunnen verschillende stijlen muziek 
spelen, pop, rock, jazz en nog veel meer. De leden van the Essentials spelen in verschillende andere formaties en 
hebben talentenjachten gewonnen, cd’s uitgebracht en op veel verschillende podia gestaan.  
 
4.2 DJ Paul van Loo 
Paul is veel met muziek bezig. Hij drumt in verschillende bandjes en is DJ bij het bedrijf BPM uit Wezep. Maar de 
kost verdient hij als Project Engineer bij het bedrijf Imtech. 
“Het is natuurlijk lastig om als DJ met een christelijke achtergrond je te weren in de seculiere wereld, waar vaak 
een negatieve stempel op zit. Daar ben ik me van bewust. Vooral muziekkeus is belangrijk voor me, dat de muziek 
waar je op danst, wel verantwoord is.  
Ik hoop jullie dus allemaal te zien zaterdagavond, vergeet je dansschoenen dus niet, want we gaan er samen een 
groot feest van maken!” 
 

http://www.mariannebrug.nl/
http://www.sestravrouw.nl/Ken-jezelf/marianne-brug-ken-jezelf.html
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5. Overige zaken 
Gebed- en gesprekszone  
Aan de linkerkant van de Ichtuszaal is een gebed- en gesprekszone. Je vindt daar een tent waarin je je in de 
drukte even terug kunt trekken om te bidden of voorbede te doen. Dat kan op elk moment van de dag voor jezelf 
maar ook voor elke samenkomst met anderen. In deze tent kun je ook gebedsonderwerpen aandragen. In de zone 
lopen ook medewerkers van het gebed- en gespreksteam. Wil je eens met iemand doorpraten of voor je laten 
bidden, samen met iemand danken, de mensen met de gele badge zijn er speciaal voor jou. Een 
conferentieweekend blijkt steeds weer een goede gelegenheid om dingen die je bezighouden te delen. Van vragen 
over de inhoud van de conferentie tot heel persoonlijke zaken. Bovendien: doorpraten hebben we van tijd tot tijd 
gewoon nodig.  
 
 
SOAP 
SOAP is de afkorting van Samen Over Alles Praten. Tijdens de conferentie kom je drie keer in een kleine groep 
van maximaal tien personen bij elkaar om te praten over het thema en om elkaar in een kleinere kring te 
ontmoeten. Een aantal groepen wordt begeleid door een gespreksleider. Bij een self-supporting is er geen 
gespreksleider en bepaalt de groep onderling wat en hoe dingen besproken worden. De SOAP wordt op 
leeftijdsgroepen ingedeeld. Bij aankomst op de conferentie kun je je voor de SOAP inschrijven in de Ichtuszaal. 
 
In een SOAP willen we er ook voor zorgen dat het plaatsvind in een gezellige omgeving, we hebben er dan ook 
voor gekozen om de SOAP in de huiskamers van de chalets te laten plaatsvinden. Je kunt daar zelf koffie en thee 
zetten. Hiervoor maak je gebruik van het 25+ koffie/thee pakketje.  
 
SOAP-café  
Heb je echt geen zin om in een kleine groep dingen te bespreken dan kun je in plaats hiervan ook terecht in het 
SOAP-café. Daar bepaal je zelf of je in contact wilt komen met anderen en dingen bespreekt. Je hoeft je hiervoor 
niet in te schrijven.  
  
 
Maaltijden  
De maaltijden worden in de grote zaal opgediend in een buffetvorm. Het is dus geen probleem dat 
gespreksgroepen of workshops op iets verschillende tijden stoppen, dit voorkomt wellicht zelfs grote rijen voor het 
buffet.  
Diëten: Als je een dieet hebt opgegeven moet je dit zelf even aan te geven bij de gastvrouwen bij het buffet. 
 
 
Restaurant en café  
Op vrijdagavond tijdens de inschrijving, vrijdagavond en zaterdagavond zijn er snacks verkrijgbaar in het restaurant 
en het café. Meestal is er dan ook te mogelijkheid voor een potje biljarten, darten of andere spelletjes en natuurlijk 
volop gelegenheid tot ontmoeten en bijkletsen.  
 
 
Lakens en handdoeken 
Als je deze zelf meeneemt, dan bespaar je geld. En anders kun je ze bij de receptie huren, € 3,95 voor 
handdoeken en € 7,75 voor lakens. 
 
 
Receptie en winkel ‘De Betteld’  
Bij de receptie van de Betteld kun je pinnen (kosten € 1,-)  
De winkel is bijna de gehele conferentie open, dus mocht je de shampoo of tandpasta vergeten zijn, er is een zeer 
uitgebreid assortiment. 
 
 
Meenemen 
Verder kunnen een zaklamp, theedoek voor wanneer je in een chalet slaapt en sportkleding als je meedoet aan 
sportieve workshops handig zijn.   
 
 
Chaletslapers 
De chalets die wij gebruiken zijn van particulieren. Elk chalet ziet er weer anders uit. Een enkel chalet is erg luxe 
(ligbad, breedbeeld tv ed) de meeste iets eenvoudiger. Maar elk chalet heeft de mogelijkheid om koffie en thee te 
zetten. In de meeste chalets zijn er SOAP’s, daar vind je dan ook een 25+ koffie/thee pakketje - dit is  bedoeld voor 
de SOAP, dus niet voor algemeen/persoonlijk gebruik. Maak je iets kapot in het chalet, dan moet dit vergoed 
worden aan de eigenaar. Meld dit daarom eerlijk bij de receptie. 
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Bij je vertrek 
Je kamer moet na het middageten op zondag (om 14.00 uur) leeg zijn. Pak je spullen dus op tijd in. Graag de 
ramen dichtdoen. We hoeven niet te poetsen en te dweilen maar ruim alle rommel van het chalet en de kamer op 
en laat deze veegschoon achter zoals je het hebt aangetroffen. De vuilniszak in de container en gehuurde 
handdoeken en lakens bij het infopunt droppen. En: neem al je spullen mee!  
Lever de sleutel tenslotte in bij het infopunt. 
 
 
Evaluatie en kritiek  
Heb je vragen of opmerkingen over de conferentie, wil je graag informatie over vrijwilligerstaken of zijn er andere 
dingen die je graag wilt bespreken met het bestuur of vrijwilligers van de organisatie, dan horen we dit graag van 
je. Je kunt altijd iemand aanschieten met een gekleurde badge, ook tijdens de maaltijden om ons te ontmoeten. 
Aan het eind van de conferentie houden we een kleine enquête omdat we graag willen weten wat jij er van vond. 
Je kunt natuurlijk ook reageren via info@25-plus.nl 
 
 
Vrienden van de Groot Nieuws 25+ conferentie  
Luister je graag naar zinnige, leuke, opbouwende en boeiende radio- programma’s, luister dan eens naar Groot 
Nieuws radio. Te beluisteren via 1008AM of www.grootnieuwsradio.nl. Draag jij de Groot Nieuws 25+ conferentie 
een warm hart toe, wordt dan vriend van Groot Nieuws Radio. 
 
 
Routebeschrijving en inschrijving 
Zelhem ligt in het oosten van Gelderland, ongeveer 8 km ten oosten van Doetinchem. Voor een routebeschrijving 
zie: http://www.betteld.nl/vakanties-algemeen/over-ons/routebeschrijving/ 
 
 
Bij aankomst bij de Betteld kun je bij de hoofdingang je auto tijdelijk even neerzetten. Je kunt je bij de receptie 
aanmelden.   
-    Bij de receptie ontvang je een enveloppe met naambadge, plattegrond, uitrijkaartje en eventueel sleutel. Je kunt 

hier ook een handdoeken- of linnenpakket huren.  
     Draag je badge het hele weekend zichtbaar, behalve dat anderen je  gemakkelijker kunnen aanspreken is het 

ook jouw toegangsbewijs.  
-    Breng je tas naar je kamer of chalet, je kunt dus met de auto het terrein op. Parkeer hierna de auto zo snel 

mogelijk op parkeerterrein P2 – Volg borden ‘UIT’. Alleen mensen die slecht ter been zijn kunnen de auto bij 
hun chalet laten staan.  

-   Ga naar de Ichtuszaal voor inschrijving van de SOAP en voor een    bakkie koffie of thee.  
-   Om 20.00 start de conferentie.  
 
Adres: De Betteld 

Aaltenseweg 11  
7021 HR ZELHEM 
0314-627200 

De Betteld is een open conferentiecentrum waar ook anderen rond kunnen lopen. Hou waardevolle spullen dus 
zoveel mogelijk bij je. 
 
 
Vaste afspraken 
Als je met zoveel mensen bij elkaar bent, is het belangrijk een paar goede afspraken te maken om het voor 
iedereen zo plezierig mogelijk te maken. Daarom een paar duidelijke conferentieregels: 
1. Het is de bedoeling dat het tussen 24.00 en 07.30 uur stil is rond de slaapkamers en de chalets. Om goed mee 

te kunnen doen met het intensieve programma is het belangrijk om goed uitgerust te zijn. Bovendien hebben 
veel deelnemers een week hard werken achter de rug. 

2. Mannen en vrouwen zijn alleen in dezelfde slaapkamer ingedeeld als ze gehuwd zijn. Het is niet toegestaan om 
bij elkaar op de slaapkamer te komen. Het restaurant, het café, de woonkamers in de chalets en de bovenzaal 
van de Herberg zijn prima plaatsen om elkaar te ontmoeten. 

3. Binnen in chalets, slaapkamers, zalen, mag niet worden gerookt. Dit mag alleen buiten. 
 
En mocht je hierna nog vragen hebben:  
Tijdens de conferentie is het INFOPUNT regelmatig geopend. Hier kun je terecht met al je vragen. Hier zijn ook 
EHBO-materialen aanwezig. 
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